HET 14 ARTILLERIEBATALJON TERUG IN BELGIE
LE 14 BATAILLON D'ARTILLERIE DE RETOUR EN BELGIQUE




Persaededeling

FILATELIE, KONINGSFEESTEN EN DE TERUGKEER VAN HET 14 ARTILLERIEBATALJON_NAAR BELGIE

Op 20 en 21 juli 1991 wordt in het Kamp van Lombardsijde het 14e Artilleriebataljon, teruggekeerd uit de
Duitse Bondsrepubliek, aan de bevolking van de nieuwe garnizoensstad NIEUWPDORT voorgesteld. Tijdens deze
"Open Deur®- dagen, die ook in het kader staan van de 60/40 verjaardagen van I.M. Koning Boudewijn, kunnen
ook geinteresseerde bezoekers uit de omgeving wen kijk komen nemen bij deze luchtdoelartillerie-eenheid.

Het 14 Artilleriebataljon . werd opgericht in 1914 als eerste bataljon zware veldartillerie en onmiddellijk
in het gevecht geworpen. Het onderscheidde zich vooral door de gevechten te ESEN{Diksauidel en 2an de
RETGERSVLIET (Diksmuide) en draagt deze vermeldingen, samen met Veldtocht 1914-191B, in haar vaandel.

Na de oorlog maakt het deel uit van het 2e Legerkorps en neeat deel aan de bezetting van het Ruhrgebied in
1923-1924,  In 1926 wordt het 14A op vredesvoet gebracht en slijt een vrij rustige tijd in de Etterbeekse
Rolinkazerne.

In 1939 wordt het bataljon gemobiliseerd en o.&. ingezet aan het Albertkanaal.

Na de tweede oorlog wordt de eenheid ontbonden, in 1952 weer opgericht, terug ontbonden in 1955 om in
1963, uitgerust met moderne Honest John raketten, aopnieuw opgericht te worden te Dellbriick in de Duitse
Bondsrepubliek.

In 1978 wordt het 144, tot dan toe een veldartilleriebataljon, omgevorad tot een bataljon luchtdoelartil-
lerie, uitgerust met de GEPARD-luchtafweerpantzer. Het bataljon betrekt een garnizoen te SPICH (DBR) tot
in 1991, Onlangs is het bataljon aangekomen in zijn nieuw garnizoen : het Kamp van LOMBARDSIJDE te NIEUM-
POORT.

Ter herinnering aan de Koningsfeesten 60/40 en aan de aankomst van het 14 Artilleriebataljon in het Kamp
van Lombardsijde wordt andermaal een nieuw veelkleurig filatelistisch herinneringsblad uitgegeven in de
traditionele opmaak.

Dit blad is geillustreerd met een voor de gelegenheid ontworpen afbeelding van een GEPARD-tank in het
vefenterrein van het kamp en de wapenschilden van de Luchtdoelartillerieschool en van het 14 A. Dok de
stadswapens van Nieuwpoort {nieuwe garnizoensstad) en Diksmuide (peterstad van 14A sinds 1963} sieren het
blad. Deze tekening is van de hand van Dhr. Michel GERIN uit Brussel.

Het geheel wordt voorzien van de speciale postzegel die zal uitgegeven worden voor de 60/40 ver jaardagen
van 1.M. Koning Boudewijn en afgestespeld met een speciale poststempel die voor de gelegenheid ontworpen
werd (zie afbeelding hieronder).

De afstempeling zal plaatsgrijpen op 20 en 2t juli 1991 tijdens de Open Deur-dagen in het Kamp van
Lombardsijde, Matrozenlaan 16 te 8620 NIEUNPOORT. De Regie der Posterijen zal hiervoor een speciaal
postkantoor openstellen van 10 tot 17 uwur.

Ioals bij vorige uitgaven gaat de opbrengst van de verkoop maar de v.z.w. Luitenant-Generaal ROMAN, het
sociaal fonds van de Landmacht. Voor uw informatie kan medegedeeld worden dat uw aankoop van deze
filatelistische herinneringsbladen tot op heden wmeer dan EEN MILJDEN frank bezorgd heeft aan het fonds
waarvoor wij U van harte willen danken, Wij rekenen op uw verdere steun voor de verwezenlijking van de
doelstellingen van de v.z.w.

Wij vragen andersmaal uw begrip voor wat langere leveringstermijnen.

Schriftelijke bestellingen zijn te richten aan :
Cdt (R) MDONS Etienne Koninginnelaan, 46 bus 4 te B400 OOSTENDE via overschrijving op
P.C.R. 000-0854280-01.

Prijs van het herinneringsblad : 130 Fr.

Verzendingskosten Tyl 33 Fr. (Buitenland : 63 Fr.)
Uw referentienummer : (@ﬁ,é,j}?( {te vermelden bij de bestelling)
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